Uit: Gods Partner, Ontmoeting met het jodendom door W. Zuidema
(1977)

Voorafgaand een stuk over de relaties tussen de katholieke kerk en het Jodendom en Israél. Er was al
veel onderzoek gedaan, maar dat verdween na het aanbieden aan de Paus in 1969 een bureaulade.

“Het Vatikaan hulde zich in zwijgen. Weliswaar publiceerde Service d'Information het boeiende
werkdokument dat Cornelius Rijk ter diskussie had voorgelegd aan de Consultatie van 8-12 april
1969.5 Hierin lezen wij: 'Na vier jaren is het mogelijk balans op te maken. Vier houdingen kunnen
vastgesteld worden waar het de betrekkingen tussen christenen en joden aangaat:

a) Die van hen die begrepen hebben dat het christendom zichzelf niet kan verstaan in zijn
oorsprong en zijn natuur, dan alleen zich refere-rend aan de joodse traditie, waarin het zijn wortels
heeft en die nog altijd springlevend is.

b) Die van de 'onverschilligen' die niet inzien wat dit probleem te maken heeft met hun conditie
als christenen (omdat ofwel het jodendom als zodanig hun geen problemen stelt, ofwel doordat er in
feite geen joden zijn in het milieu waar zij leven)

c) Die van hen die niet alleen 'het erfgoed dat zij met de joden gemeen hebben' (Nostra Aetate)
vergeten, maar die geinspireerd zijn door een min of meer bewust of min of meer uitgesproken
antisemitisme, waarvan het Concilie alle uitingen heeft betreurd. (Nostra Aetate nr 4).

d) Die van hen die, vaak door onkunde, bij overdrijving of veralgeme-ning van een individueel
geval, het joodse volk zoals het nu bestaat als bijna geheel 'gesekulariseerd' of zelfs atheistisch
beschouwen en zo menen dat het geen enkele religieuze betekenis meer heeft. (...)

1. De joods-christelijke betrekkingen raken het christelijke leven in al zijn uitingen (liturgie,
katechese, prediking, enz.) in alle landen waar de Kerk bestaat en niet alleen in die waar ook joden
leven.

2. Het Nieuwe Testament erkent de blijvende waarde van de heilige boeken waaruit het

jodendom zich voedt.

3. De Kerk is niet alleen geboren uit de schriften ( de Heilige Schrift, de Bijbel), maar ook uit de
levende traditie van het joodse volk. De voorzienigheid heeft zich niet beperkt tot 'een eenvoudige
literaire voorbereiding van de komst van de Messias'. Het Christendom ver-bindt zich niet eenvoudig
direkt met het Oude Testament, maar met het Oude Testament zoals het gelezen werd door de
oudste joodse traditie, waaraan Jezus, de apostelen en de eerste christenen deel hadden (cursivering
van mij. Z.).

4. Op het vlak van de theologie zal men bij een studie van de meest fundamentele noties van
het christendom niet kunnen buiten een diepe studie van de leervoorstellingen zoals die in de eerste
eeuw van het jodendom verspreid waren: bijv. de concepten van zonde en verlossing, van incarnatie
als aanwezigheid onder ons van het woord van God, de idee van de geschiedenis als
heilsgeschiedenis, en van een wereld die een voortdurende scheppingsdaad is van God.

M1;11 kan dus zeggen dat de ontwikkeling, die met Vaticanum Il is ingezett, zich voortgezet heeft.
Waar 'Nostra Aetate' 4 nog tamelijk sterk bleef hangen in de vraag of men iets met het jodendom
gemeen had, daar wordt hier reeds gezocht naar een beschrijving van datgene wat Israél, in de
breedste zin van het woord, voor de Kerk en het christendom kan betekenen.”



