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Kennis over het lijf

» Verwerven van kennis over het lijf
— Brein, motoriek, binnenkant van je lijf

» Technische ondersteuning en aanpassing
van het lichaam,
— Protheses, pillen, mobiliteit,

* Vastleggen van activiteiten van het
lichaam.

Je kent me van binnen en van buiten?

* We gaan kennis nemen van ons lijf van binnen en
van buiten.

* Anderen weten meer van mijn lijf dan ik zelf.

* |k voel me gezond, maar een bezoek aan de
dokter kan me duidelijk maken dat ik dat
verkeerd voel.

* Je weet zeker dat je zwanger bent omdat een
ander je dat vertelt.

* De relatie met het eigen lijf is vervreemder dan
ooit, juist nu we alles kunnen zien en meten.

Corps étranger

https://www.youtube.com/watch?v=QsciOWAd_Lk

Bewuste aansturing

¢ Kennis over het lichaam en de technieken daar
omtrent leiden tot bewuste sturing over het
lichaam:

* Door jezelf: dus kiezen voor activiteit,
protheses, therapie of juist kiezen om dingen
niet te doen.

* Maar ook door buitenwereld opgelegde en

aangereikte aansturing; pillen, controles
hulpmiddelen , wetten en regels.

Eigenheid en vreemdheid

* Husserl; intentionaliteit
* Merleau-Ponty; kunnen

» Nancy; vreemdheid en eigenheid =
differentie,

* Het accepteren van een prothese is
eigenheid en vreemdheid

 https://www.youtube.com/watch?v=YL_6
OMPywnQ




E-health en Pret-echo

(zelf)kennis

» Kennis van een werkend lichaam levert
ons een steeds hogere gezonde
levensverwachting op .

* Maar het maakt ons ook afhankelijk;

« file:///L:/backup%2016082013%20data/i-
partitie/Downloads/RATH_Meetbare%20M
ens_DEF.pdf ( artikel Rathenau instituut)

Visualisering van het innerlijk leven
(i.t.t. blz. 145)

* We kunnen nu al met gedachten een prothese
aansturen, zien of iemand stress heeft en wat
dat doet toe- of afnemen.

* Neurowetenschap gaat waarnemen welke
(koop)lusten door een reclame wel of niet
worden opgewekt.

* We kunnen tot 6 seconden véérdat iemand
bewust iets besluit in zijn of haar brein zien
welk besluit het gaat worden.

Lichaam-geest

* Descartes; ‘ik heb een lichaam, dus ik kan bewust
kiezen.’ (wat ik laat doen aan mij, het lijf)

* Sartre; ‘ja maar, de hel dat zijn de anderen en
kwade trouw’

* Merleau-Ponty; ‘ja maar, wat vraagt de wereld en
kan je lijf daar op antwoorden met een kunnen’

Foucault; ‘ja maar, je bent een geproduceerd
subject en de disciplinering is overal bezig ons
nuttige subjecten te maken en ons dat ook te
laten willen”




