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Filosofie in India

Kennis is niet gericht op waarheid, maar op opheffen van
onwetendheid die oorzaak is van vastzitten aan rad van
wedergeboorte

“Volgens westerse begrippen is filosofie in de eerste plaats een
logisch consistent, theoretisch onderzoek naar de ultieme aard van
de realiteit. Het woord 'filosofie' stamt van het Grieks, maar
wanneer het in Europese teksten ook wordt gebruikt voor het
Indiase denken, heeft het een iets andere betekenis. De Indiase
denkers onderzoeken de aard van de realiteit namelijk niet
uitsluitend om haar te kennen. Hun kennis van de ultieme aard van
de realiteit wordt aangewend voor een praktisch doel, te weten de
bevrijding of verlossing uit de kringloop van existenties [samsara).
Ze geloven dat onwetendheid er uiteindelijk de oorzaak van is dat
de ziel verstrikt blijft in deze kringloop.” uit ‘De verbeelding van het denken’

Hindoeisme

Veda’s gevormd door de oudste teksten. Vooral
bedoeld voor rituelen niet zozeer voor reflectie. (vanaf
1500 BCE.) gebonden aan de traditionele Indiase
priesterstand.

Upanishaden (79 8ste BCE.) Dit zijn later toegevoegde
teksten en meer ‘filosofisch’ van aard. Heeft Europese
wortels vanuit nomaden die rond 2000 BCE, rond 8¢
eeuw aan Ganges. Leren van de meester.

Ideeén over een eerste oorzaak en over ultieme
realiteit. (evenals Griekse scholen)

Het negatieve van het bestaan is de setting waarbinnen
gezocht wordt naar bevrijding van het lijden.

kernbegrippen

Atman = menselijke essentie ontdaan van alle
willen begeren enz. = kern van licht.

Brahman= zelfde principe, maar nu als drager en
grond van alles.

In het offer en het rituele woord is Brahman als
de ene kracht aanwezig.

Reincarnatie is het gevolg van daden die schuld of
beloning opbouwen voor een volgend leven.
Beide zijn uitdrukking van onwetendheid.

Bhagavadgita ( rond jaar 0)

Toegevoegd gedicht ( nieuwe testament?) waarbij
er een aantal zaken veranderen;

Een persoonlijke God.

Een scheiding tussen materie en zielen, waarbij
zielen niet kunnen ingrijpen, maar toeschouwer
zijn van de afwikkeling van de materie.
Wedergeboorte van de God in verschillende
gedaanten om de orde te herstellen.

Mensen moeten hun plicht doen op de plek waar

ze leven (kaste) zonder oog op opbrengst of
aanzien.

Boeddhisme

Sterk verweven met Hindoeisme.

grootste verschil ligt in opvatting over het zelf

Er is geen Atman dat samenvalt met Brahman. Er
is de leer van het An-atman. Er is geen persoon
An-atman bestaat uit 5 aggregaten;

— Vorm

— Gevoel

— Waarneming

— Impulsen

— Bewustzijn
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